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Faşistlerce öldürülen 
Doğan Öz devrimci 
bir hukukçuydu 


Nihat Sargın | Görene tgn sorar 
"Sancı Öz'ün (az 
katli faşist 
tırmanışın 
boylarını | ir inn 
gösteriyor” | “een esi vu on 


ken kurşunlanıp öldürülmesi 

Doğan Öz'ün 26 Mart Pazar 

i cinayet, ülkemizde demokra- 
(Haberi 3. sayfada) 


günü yapılan «cenazesine! on 
binin üzerinde yurttaş katıldı. 
Doğan Öz'ün katili, gazete- 


tüm yurtta tepkiler yarattı. 
siyi boğazlamaya kalkışanla- > 


ONBEŞ GÜNDE BİR ğ 


BAĞIMSIZLIK 


, devlet içindeki gizli - açık 


IMF ile yapılan 


Ulusal bağımsızlık için 


NATO YA HA 


NATO, başta Amerika, İngiltere, Almanya gibi ülkeler 
olmak üzere kapitalistemperyalist sistemin 
çıkarlarını koruyan bir saldırı örgütüdür 
NATO, işçilerin-emekçilerin ve bütün dünyada halkların 
düşmanıdır barışı tehdit eden, uluslararası işbirliğini 
engelleyen kuruluşların başındadır 
NATO, emperyalizmin egemenliğini pekiştirmek, 
yayılma ve gelişme emellerini gerçekleştirmek için 
askeri-politik-ekonomik amaçlar taşır 

(Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve yorum 4. sayfada) 


DEMOKRASİ SOSYALİZM İÇİN 


WA 
Mi 


ee eee Mİİ 


MHP, Ülkü Ocakları, Kontrgerilla ve 
tüm faşist yuvalar kapatılmalıdır 


Faşist tırmanışa 
karşı kitlelerin 
direnişi güçleniyor 


© "Faşizme ihtar” eylemine 
DİSK üyesi işçiler, TÖB—DER” li 


rın pervasızlığını ve iğrenç yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu 
cinayetin gösterdiği bir diğer 
gerçek de, "'anarşi"'nin önlenmesinin tek yolunun, faşist örgütlerin “ve bunların 


bağlantılarının ortaya çıkartılıp yok edilmesi olduğudur. 


anlaşma öğretmenler, TÜM—DER' li 
Fincancı Katırları ji memurlar, teknik elemanlar, 
Evde, sokakta; işyerinde, akşam çıktığı kahve- emperya zme baroya bağlı avukatlar ve 
de, gittiği misafirlikte herkes birbirine soruyor: li ö ti k d öğ i katıld 
“Şimdi n'olucak?"' diye. Ama televizyon reklam OK sayıda Öğrenci katıldı 
filminde aynı soruyu yineleyen sevimli komed- tes 1miy e n ç y 


yen vé izleyicileri gibi kahkahayı patlatmaya hazır 
olarak değil. Derece derece merak ve kuşku içinde herkesin yüzü. 

Hükümet kurulah üç ayı aştı. Seçim meydan- 


belgesidir 


emekçi kitlelerin gösterdiği 


larını, radyo konuşmalarını hatırlayanlar için ne S. TURKIYE > ? $ 
amânsız bir bekleyişle geçen üç ay. Köylünün kararlılık ve mücadele ázmi, yeni 
ürününün değerini bulacağı, hayat pahalılığı yükü- a 
nün yoksul ve dar gelirli işçi ve emekçilerin ANLAMA 12 Mart çığırtkanlarının hevesini 
sırtından alınâcağı gibi vaadlere çoktan bir çizgi 
çizildi. Ama hiç değilse cinayetler, saldırılar dur- İKM kursağında bırakacaktır 
sa, durdurulabilse ya. Ne gezer. Durmak değil, FİLİPİNLER Araş 
tersine giderek daha azgınlaşıyorlar. Universiteli- VE KENYA'DAN - (Haber-yorum ikinci sayfada) 
lere atılan özel hazırlanmış bombanın acısı daha SONRA Faşizme ihtar eylemine, işçilerin, memurların yanı ww 
unutulmadan, güpegündüz başkentin göbeğinde, 
k. 5 DÖRDÜNCÜ sıra avukatlar da katıldı. č; 
bu olayları kovuşturmakla görevli bir savcı kat- ÜLKE OLDU. / GR W GEL 
ledildi. Ve hergün orda burda yeni saldırılar; yeni : S . Ecev it | n D | K 
yaralamalar, öldürmeler. İster istemez herkes, ne Yürüyün!.. ermayenın © SON 
olacak şimdi; ne olacak bunun sonu; nereye gidi- Türkiye IMF ile yaptı- uruyun:. MEŞE DEVALÜASYON- İM ERNA 
yorüz; diyö sormaktan kendini alamıyor. ğrünlaşmiz sonunda, ilke Faşist” komando: sadık partisi © DANSONRA 
MC'ciler, hâlâ Adaletçi kalabilenler ellerini (& ekonomisinin denetlen- İTHALAT İÇİN | re n IŞI n e 
ovuşturuyorlar. Şimdi onlar gazetelerinde gün- $ mesini bu emperyalist ör- MHP MERKEZ 
a ln gayr mİ gam ymm o k k 
Kaişılarındakibüyük halk çoğunluğu ise "dur ba. (o E Tükiye, bu kredi karşıl. patronlarin DOLL a ŞI ÇI IŞI 
kam; daha dün bir, bugün iki; hükümet kurulalı indi her üç ayda bit de- ERİN b ei 
daha kaç gün oldu ki; adamlar henüz yerlerine bi- metlenecek ve, IMF'nin kur farklarını DENK 4 
le ısınamadılar? diyorlar. Demesine, diyorlar ama, öngördüğü ekonomik ted- DEMEK a n | el | | r d l l r 
belli ki.kendileri de pek inanmıyor; ve karşısında- (O birlerin uygulanıp uygu- devlete İSTEMEYEN 
rae ok od adayi peş m. $ lanmadığıgözlenecek. mrk aia "İşçi sınıfı maceracı değildir, ama 
iylerken. Hükümete ve sözcülerine gelince, onla- p ME , 
ra kâlırsa "anarşinin kaynağına inilmeye başlan: ödememesini VERGİ demokratik mücadeleden geri Gurai, Veya” Iniityorming: artik” Kua siede ona- i k ÖDEMEMEKLE Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu (elinde puro olan) maz, mücadelesini azimle yürütür." 
KE e linei olacikniny. yün; cehenneme ka- istedi TEHDİT ETTİLER (; ve büyük patron Vehbi Koç yanyana... Bu neşeleri 


(Devamı 4. sayfada) 


Nihat SARGIN s 


dar yolunuz var! * nereden ileri geliyor dersiniz? Sakın "Kur Farkları" (Haberi üçüncü sayfada) 


ndan olmasın? 


(Haberi üçüncü sayfada) 


20 Mart'tane oldu? 


CHP can güvenliğini sağlayacağım diye oy iste: 
di. İktidara geldiğinde, üç ayda anarşinin kökünü 
kazıyacağım dedi. Üç ay doldu ama, faşist saldırı, 


yaralama ve cinayetlerin önü arkası kesilmiyor. 
Tersine git gide artıyor. Daha zaman lazım, göreceksiniz birkaç ay sonra, anarşinin kökünü kazıyacağız diyorlar. Beri yandan Milliyetçi Cephe'liderleri de, biz iktidardan düştük de ne oldu? Anarşinin kökü kazınabildi mi? CHP komünistlere arka 
çıktığı için anarşi durmuyor, diyorlar. Her öldür- 
me olayının arkasından da, kuzu postuna bürünüp 
vatan evlatları ölüyor diye nutuklar atıyorlar. 

Anarşi var, anarşi devleti batırmak istiyor çığlıkları arasında faşist bir yönetim hazırlamaya çaışıyorlar. Sağa da sola da karşıyız, diyerek, en 
doğru yol Atatürk. "tür diyerek demokrasiyi 
boğazlamak istiyorlar. Daha şimdiden sıkıyönetim 
çağrıları başladı. Faşist saldırı ve cinayetler bunun 
için tırmandırılıyor. Bir takım sol maskeli maceracılar da aynı oyunun rollerini paylaşıyorlar. Böylece -tüm özgürlükleri ellerinden alınmış işçiler, 
emekçiler boğaz tokluğuna çalıştırılmak isteniyor. 
Köy emekçilerini; leri yok pahasına kapatılmak isteniyor. Büyük patronlar, işçileri emekçileri 
faşist devletin kırbacı, , copu altında köle 
gibi çalıştırarak sömürülerini kat be kat artırmak 
istiyorlar. 

Ama yağma yok. Oynanan bu oyun her geçen 
gün çok daha büyük oranda işçi ve emekçiler tarafından görülüyor. İşte 20 Mart'da yapılan direniş, 
işçilerin mekçilerin faşist saldırganlara ve arkaük patronlara vurulmuş bir tokat oldu. 

lerden yana, faşist saldırılara karşı, can 

ivenliğini sağlayacağını leyen CHP ne yaptı? 

Direnişi yasal saymadı. Direnişe karşı çıktı. Direniş yapan işçi, emekçi örgütlerine karşı çıktı. Herkes yaptığının cezasını görecek, kimseye verilecek 

diyetimiz yok, biz halkımızın oylarıyla işbaşına geldik, dedi. 

İşçisi, memuru, emekçisi, köylüsü, öğrencisi 
20 Mart direnişine katıldı, bu direnişi destekledi. 
Kim halk? Bu direnenler, direnişi destekleyenler 
halk değilse, kim halk? Evet CHP'nin halka diyet 
borcu var. İşçilere, memurlara, köylülere, öğrencilere, tümüne diyet borcunuz var. Onların oylarıyla iktidara geldiniz. Onlara, can güvenliği, iş, ekmek, pahalılığı ve enflasyonu düşürmek için söz 
vererek iktidara geldiniz, faşist saldırıları durduracağız diye iktidar oldunuz. 

Faşizmi emir vererek yenemezsiniz, faşist saldırılar siz iktidar unuz diye kendiliğinden durmaz. Tarafsız görünmeye çalışarak anarşi önlenmez. Faşist katillerle halk arasında tarafsızlık olmaz. Faşizmi yenecek güç, işçisiyle, memuruyla, 

yle, köylüsüyle halktır. Emekçilerin kitlemadan siz hiç bir şey yapamazsınız. 

Yapantıyorsunuz da. Hele kitle eylemlerine karşı 
çıkarak faşist saldırıları hiç durduramazsınız. 

Önce Şu faşist örgütleri kapatmak zorundasınız. 
Tek tek cinayetlerin failleri yakalanarak faşist sal- 
di lar durmaz. Tarafsız değil, demokrasiden taraf, 

n emekçiden yana taraf olmak zorundasınız. 
patronların kolundan çıkın. 

20 Mart bir kere daha gösterdi. Bağımsızlık ve 
demokrasi mücadelesinin en şaşmaz savaşçılarının 
sosyalistler olduğunu. CHP'yi hem de sosyalizm 
adına koşulsuz: destekleyenler de, sosyalizm adına 
TİP düşmanlığı yapanlar da, CHP ile aynı yanlışın 
günahını birlikte taşıyorlar. Olaylar faşizme ve 
emperyalizme karşı mücadelenin gerçek #ncüleri- 
nin TİP'liler olduğunu bir kere daha gösteriyor. 


E emi erimi GE Ti BEANA 
FABRIKADA ?. Wi Geçri HASAN 


USTA... Gök BAŞARILI 


ZİN DAVASI CNA ğ 
Yü TAŞIZM 


BS 
“önünü ARDIN! DÜŞÜNMEDEN 
RİŞİLEN SORUMSUZCA EYLEM 
YÜZÜNDEN. . DEMOKRASI - 
MIZIN AĞIR İTEHLİKELE- 
RE GİRMESİNE . İZİN 
VERMEYECEĞİZ 


e 
E 
Koy DA , AHMET KARDEŞİMİZ 
EFKAR DAĞITSIN.. 


vaT] 


Öğretim üyeleri ve asistanlar, 19 Mart Pazartesi günü Üniversite Merkez Binada 
toplandılar. Saygı duruşunda bulunan öğretim üyeleri, daha sonra katliamın olduğu yere öldürülen gençlerin anısına çelenkler bıraktılar 


DİRENİŞTEN 
SONRA 


Dediler ki... 


Ecevit: 


DİSK'in direnişi yasa dışıdır. Bu direnişe öncülük 
edenler kim olursa olsun davranışlarının sonuçlarına 
Katlanacaklardır. İktidar oluşumuzu halka borçluyuz. 
Kimseye ödeyecek diyetimiz ve hiçbir kuruluşa borcumuz yoktur. 


Vali Tekin: 


DİSK'in 2 saatlik eylemine katıldıkları belirlenecek 
öğretmenler hakkında soruşturma açılacak. 


Türk-İş: 


DİSK'in eylemiyle işçiler anarşinin içine çekilmişlerdir. Türk-İş topluluğu bugüne kadar olduğu gibi, dünkü oyuna da gelmemiş ve olayların dışında kalmıştır. 
Nereden gelirse gelsin, tüm anarşik eylemler karşısında hükümet tarafından alınacak her türlü tedbiri desteklemeye bütün teşkilatı ile hazırdır. 


Halit Narin: 


Türk işçisi DİSK'in direnişini çok az tasvip ettiğini 
katılma oranı ile göstermiştir. Anayasaya ve kanunlarımıza uymayan,uyarı niteliğinde olduğu iddia edilen 
bu hadisenin ilerde büyüklerinin yapılmak istendiği 
günlerde muhataplar bu sefer hükümetler mi olabilir, 
ekonomik düzenin değiştirilmesi mi olabilir veya sosyal yaşantımızın değiştirilmesi mi olabilir? Bu, hükümetlere, cemiyetlere, kanunlara karşı harekete asla 
müsaade edilmemelidir. Tedbirler bu açıdan değerlendirilerek alınmalıdır. Hükümetin DİSK eylemi karşısındaki tavrı umut vericidir. 


Sabancı: 


Tepki adı altında bazı kuruluşlar yasa dışı eylemlere 
girmektedir. Bu eylemler ülke çıkarlarıyla bağdaşmayan bir davranıştır. 


Direnişten Sonra... 


| KATILMAYAN FALAN OLMAMIŞTIR 


HERALDE.. 


rağ TüM d 
ARKADAŞLAR 
- (KATILDILAR. 


ŞİMDİ HABERLER: BAŞBAKAN 
ECEVİT FAŞİZME İHTAR EYLEMİ - 


Nİ SUÇLADI :*EYLEME ÖNCÜLÜK 
ii Poem ,KİM OLURLARSA OLSU 


VAY BE.. BİZİM KARAOĞLAN 

EYLEMİ DESTEKLEYECEĞİNE 
AYNEN Bizim PATRON 
6iBi KoNuşTU.. 


İşçiler, öğretmenler, memurlar, teknik elemanlar, 


avukatlar faşist katliama karşı direndiler 


"Faşizme ihtar”eylemine 


o DİSK'İN BAŞLATTIĞI "FAŞİZME 
İHTAR" EYLEMİNE, TÖB-DER ÜYE- 
Sİ ÖĞRETMENLER, TÜM-DER ÜYESİ 
MEMURLAR, BARO'YA BAĞLI AVU- 
KATLAR VE ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ 


KATILDI. 


20 Mart Pazartesi günü tüm yurtta işi bırakan işçiler, işçi sınıfının ve emekçi halkın faşizme geçit vermeme 


konusunda kararlı olduğunu, dosta düşmana gösterdiler. 


60 işçi ve öğrenci 
"GENÇ ÖNCÜLER” 


derneğini kurdu 


Kısa adı GENÇ ÖNCÜ 
olan "İşçi, Köylü, Öğrenci Genç Öncüler Derneği" 
19 Mart'ta Ankara'da kuruldu. Genç Öncü kurucuları, yurdun çeşitli'illerinden genç işçi, köylü 
ve öğrenciler. 

GENÇ ÖNCÜ Kurucuları, — basınayaptıkları 
açıklamada (o "kapitalizmin gençlik için açlık, 
sefalet ve ölüm" olduğunu belirterek, "Bu yüzden gençlik kendi örgütlü mücadelesinde taraf 
tutmak zorundadır.Gençliğin çıkarı işçi 


nında olmaktır" dediler. 
GENÇ ÖNCÜ'nün tüzüğünde, derneğin amacı 


şöyle belirtiliyor:" GENÇ 
ÖNCÜ, gençliği, işçi ve 
emekçi sınıfların sömürü- 
den kurtulma mücadelesi 
saflarında birleştirmeyi, 
bu doğrultuda bilimsel 
sosyalist dünya görüşüyle eğitmeyi, akademik- 
demokratik haklarını savunup geliştirmeyi sosyal, kültürel, sanatsal ve 
sportif çalışmalarını güçlendirmeyi ve-aynı yolda 
çaba gösteren dünya 
gençlik hareketiyle dayanışma içinde olmayı 


amaçlayan gençliğimizin 
yığınsal örgütüdür. 

Kurucular Kurulu'nun 
açıklaması şöyle sona eriyor: 

"Genç: Öncü, (...) 
gençliği bilimsel sosyalist 
dünya görüşüyle. eğitip, 
bağımsızlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesine 
katmaya çalışacaktır. 

GENÇ ÖNCÜ, işçisinıfının ve onun öncüsünün-en sıkı takipçisi olacaktır. 

GENÇ ÖNCÜ, gençliğin işsizlik, yoksulluk, 
can güvenliği ve öğrenim 
özgürlüğü, çıraklık, sigor- 
ta, eşit işe eşit ücret gibi 
birçok sorunlarını da çözümleyici ve yel gösterici 
olacaktır. 

GENÇ ÖNCÜ, gençliğin tüm sorunlarının çözümünün sosyalizmde olduğunun bilinciyle, sömürüyü ortadan kaldırma 
ve sosy: i kurma mücadelesinin ön saflarında 
olacaktır. 


YAŞASIN BAĞIM- 
SIZLIK DEMOKRASİ 
SOSYALİZM MÜCADE- 
LEMİZ! 
YAŞASIN 
ÖNCÜ!" 


GENÇ 


GENÇ ÖNCÜ Başkanı Abdurrahman Atalay 
Ankara'da yayınlanan haftalık "YÜRÜYÜŞ" dergisinin sorularını yanıtladı. Atalay, derneğin örgütlenme hedefini şöyle açıkladı: 


“Bilimsel sosyalist dünya görüşünü benimseyen bizler öncelikle genç işçi ve köylüler olmak 
üzere tüm gençleri örgütlemeyi hedeflemekteyiz. 
Gençlik örgütümüzün emekçi genç tabana dayanması hareketin sağlıklılığı açısından çok önemlidir." 


Atalay kurucular konusunda şu bilgileri verdi: 

"Yaş ortalaması 22.6 olan kurucuların 17'si 
işçi, 38'i öğrenci, 3'ü memur, 2'si serbest meslek 
sahibidir. Öğrenci kurucular yurdun değişik yörelerinde bulunan 32 fakülte ve yüksek okulda eğitim görmektedirler. 60 kurucu 21 ilden biraraya 
gelmişlerdir. 20'si İstanbul'dan olan kurucuların, 
14'ü Ankara'dan, 4'ü Eskişehir'dendir. Ayrıca, Manisa, Çorum, Adana ve İzmir'den ikişer, Kayseri, 
Giresun, Diyarbakır, Gaziantep, İzmit, Zonguldak, 
İçel, Amasya, Bursa, Ordu, Tekirdağ, Afyon, Sam- 


sun ve Erzurum'dan birer kurucu bulunmaktadır." 


“Amaç maddemizde de yer aldığı gibi GENÇ 
ÖNCÜ gençlik içinde bir sosyalizm okulu olacaktır. Gençliği bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesine katmak örgütümüzün böylesi bir yüce 
görevi yerine getirmesiyle olasıdır. Sola, sosyalizme 
açık işçi, ve öğrencileri saflarında toplayacak olan ö: üz, sosyalizmi amaçladığı için bir 
sınıf örgütüdür. Fakat örgütümüzün böylesi bir niteliğe sahip olması, onun gençliğin yığınsal örgütü 
olmasını engellemez. Bugün sola, sosyalizme açık, 
fakat örgütsüz yığınlar vardır. Bu geniş yığınların 
örgütlenmesi, ve sınıfsal nitelik taşıyan örgütümüz 


Genç Öncü Başkanı: 
"öncelikle genç işçi ve 
köylüleri örgütleyeceğiz” 


yüzbinler katıldı 


GÖREV (Haber Merkezi) — Geçtiğimiz haftalarda, faşist tırmanış ve buna paralel olarak gelişen saldırı ve cinayetler, kitle katliamları biçimini alarak tüm 
yurdu kapladı. 16 Mart günü, İstanbul Üniversitesi 
Merkez Binasından çıkan öğrencilerin üzerine bomba 
atan ve makinalı tüfeklerle ateş açan faşistler, 7 genci 
katlettiler. 

GÖREV, uzun süredir faşistlerin bu türden kitle 
katliamları hazırlamakta olduklarını söylüyordu. Öğrenciler, öğretim üyeleri Merkez Binada görevli olan 
polislerin, tarafsız olmadıklarını, faşistlerle beraber 
davrandıklarını, bu polislerin değiştirilmesi gerektiğini söylüyorlardı. 16 Mart katliamı, bütün bunları doğruladı. Nitekim, POL-DER'in bir süre sonra yaptığı 
açıklamada, öğrencilerin üzerine 16 Mart günü bomba 
atılacağının emniyet teşkilatınca önceden öğrenildiğini, ama buna karşı gerekli önlemlerin alınmadığı bildirildi. 


FAŞİST SALDIRIYA KARŞI KİTLESEL DİRENİŞ 


16 Mart'ta hunharca katledilen öğrencilerin cenaze töreni, görkemli bir anti-faşist kitle gösterisi oldu.” 
On binlerce kişi, faşizmi lanetledi. Tüm ilericiler, sosyalistler bu gösteride güç birliği yaptı. 

Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri Nihat Sargın, 
olayla ilgili demecinde "Olayda resmi görevlilerin en 
azından ihmalleri açıktır. Olaylar burunlarının dibin- 
de gelişirken saldırganlardan kimsenin yakalanmaması 
da bunun göstergesidir." dedi ve açık ve gizli faşist 
yuvalar dağıtılmadan, bunların devlete bağlı açık ve 
gizli örgütler içinde halen sorumlu mevkilerde bulunan elebaşıları, yönlendiricileri yakalanıp etkisiz hale 
getirilmedikçe, yani faşist kaynaklar gerçekten kurutulmadıkça, benzeri olayların şiddetini arttırarak süreceğinin açık olduğunu belirtti. Sargın, faşist saldırıları örgütleyenlerin "'anarşiyi önleme bahenesiyle yeni bir 12 Mart sıkıyönetimine gerekçe hazırladıklarım" da açıkladı. 


DİSK'İN "FAŞİZME İHTAR" EYLEMİ 


Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun, 
Beyazıt'ta 6- öğrencinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı 
protesto amacıyla ilan ettiği "Faşizme İhtar" eylemi, 
20 Mart Pazartesi günü yapıldı. Yüzbinlerce işçinin 
yanı sra, TÖB-DER üyesi öğretmenler, TÜM-DER 
üyesi memurlar, avukatlar, öğretim üyeleri, öğrendiler,teknik elemanlar sabah 8-10 arası işi bırakarak faşizmi lanetlediler. 


DİRENİŞİN ÖĞRETTİKLERİ 


Faşizme İhtar Eylemi üzerine Ecevit'in verdiği 
demeçte DİSK ve diğer demokratik ötgüt yöneticileri ağır bir dille suçlandı. Eylemin kanunsuz olduğunu 
ve sorumlularının cezalandırılacağını ilan etti. Bunun 
ardından Türk-İş, işveren kuruluşları ve çeşitli faşist 
örgütler direniş eylemine karşı en ağır biçimde saldırı- 
ya geçtiler. Bunun yanısıra, yüzlerce kişi tutuklandı, 
DİSK yöneticileri hakkında soruşturma açıldı. 

Bu arada, "sol" adına ortaya çıkan maceracı 
maocu ve goşist akımlar, yer yer direnişi amacından 
saptırmaya çalıştılar. Bu çabaları kitlelerin direnişini 
"anarşi" olarak göstermeye çalışan patronlara malze- 
me vermekten başka bir işe yaramâdı. Disiplinli ve 
kitlesel direnişe gölge düşüremedi. 


saflarında toplanması mümkündür ve bu gerçekleştirilecektir.” 

"Küçük burjuva, goşist akımların gençliği örgütleme için kullandıkları yöntemler devrimci lafazanlığa ve bireysel terörizme dayanmaktadır. 
Belli bir örgütlenme ilkeleri ve kuramsal bütünlükleri olmamasına rağmen gençliğin kimi özelliklerini istismar ederek ayakta durmaya çalışmaktadırlar. Devrimci mücadeleye sempati duyan gençlerin 
ölen devrimcilere duydukları saygıyı kendi dar siyasi çıkarları icin kullanmaktadırlar." 

"GENÇ ÖNCÜ yanlış yolda yürüyen gençlik 
örgütlerine ve onların eylemlerine karşı yılmaz bir 
mücadelenin içinde olacaktır. Böyle olması, antifaşist, anti-emperyalist mücadelede eylem birliği- 
nin içinde olmayı engellemez hedefimiz genç yı- 
Zınlar içindeki örgütsel dağınıklığın yok edilmesidir. Bu dağınıklığın ilerici gençliğin eylemlerini 
uğrattığı zaafı daima akılda tutacağız. Yanlışları 
sergilemek için kararlı mücadele ile sağlayabildiğimiz kadar güçleri biraraya getirme çabamız yanyana yürüyecektir. Bilgisizlikten, olayların gerçek boyutunu görememekten gelen yanlış tavırlarla sosyalist mücadele ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan sapmaların eylemlerini aynı kefeye koymayacağız. 

Zor günler bizleri bekliyor. Ama zorluklardan 
korkmuyoruz. Ne yaptığımızı neyi yapıp neyi yapmamamız gerektiğini söyleyen, bize güç katan ideolojimize ve politik yol göstericimize sıkı sıkıya sarıldıktan sonra neye korkalım? Her türlü sorunlarımızı dar çıkar hesaplarından uzak en geniş eleştiri içinde ama kardeşçe güvenerek çözmeye çalıştıktan sonra neye korkalım. Yolumuz zorluklarla 
yürünen bir sürü ayrık otunun temizlenmesi gerektiği sabır ve inanç getiren bir yoldur. Zafer bu yolda yürüyenlerin olacaktır." 


"Ecevit'in DİSK 
direnişine karşı çıkışı 
antidemokratiktir” 


dosta.. 


Amerika neremizde? 


12 Mart'ın başba- (| larınıyayınlıyor. MİT için; Nihat Erim, 
kan yardımcısı Sadi Atilla Karaosmanoğ- O Amerika'nın eski sa- 
Koçaş, bir gazetede lu'nun  solculuğun- vunma bakanı ve A- 
o döneme ilişkin anı- dan endişe ettiği merikan emperyalizminin en önemli kurumlarından biri 
olan Dünya Bankası 
Başkanı McNamara' 
ya mektup yazmış. 
Atilla Karaosmanoğlu'nun milliyetçi ve 
parıl pırıl bir genç olduğunu bildirmiş Me 
Namara da. Bunun 
üzerine "harika -çocuk" Karaosmanoğlu başbakan yardım- 


CR a 
QSL 


İŞÇİLERİN DİRENİŞİ KUŞKUSUZ HÜKÜMETE DEĞİL, 
SALDIRI VE CİNAYETLERİ TIRMANDIRAN FAŞİST 
GÜÇLERE KARŞIDIR, AMA BU DİRENİŞTE HÜKÜ- 
METE DE BİR UYARI VARDIR. 


Konut sorunu 
çözümlendi 


İsrail işgalinden sonra yersiz yurtsuz kalan Filistinli mülteciler: Bu çilenin hesabı sorulacak. 


işgalciler, Filistin halkından 
hakettikleri cevabı alacaktır 


Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı 
Behice Boran, Ecevit'in DİSK direnişi 
konusunda aldığı tavrı 21 Mart günü 
verdiği demeçle kınamıştır. Boran'ın 
demeci şöyledir: 

“Başbakan Ecevit'in DİSK'in iki saatlik direnişine karşı çıkışı antidemok- 


renişte hükümete de bir uyarı vardır. 
Hükümet kurulalı üç ay oldu. Bu üç 
ayda şiddet olaylarının kökü kurutulamazdı belki, ama kontrol altına alınmaya başladığı açık seçik görülebilirdi. 
Sayın hükümet başkanı bütçenin kabulünden sonra anarşi kaynaklarının 'üze- 


í f yi daire. 
LONDRA'da möble! 
Tarkiye'ye dönen sahibinden © a% 
vaya daha uzun süreli kiralıktır. 
ye si - 630079. 


Gazetenin birinde bir ilan: "Londra'da möbleli daire. Sahibinden ki- 


ratiktir. Birincisi, işçilerin direnişi Anayasaya uygundur. İkincisi, Batıda çok 
yapılan, çok görülen bir direniş biçimidir. Başbakanın ise 'Türkiye'de demokrasi Batıdan ne bir fazla, ne bir eksik 


olacak' diye sözü vardır. 


“İşçilerin direnişi kuşkusuz hükümete değil, saldırı ve cinayetleri tırmandiran faşist güçlere karşıdır, ama bu di- 


rine yürüneceği'ni “söylemişti. Bu söz 
yerine getirilmelidir. Asıl kaynaklara 
inilmedikçe sorun çö: 
rilla ve benzeri örtülü güçler konusu yi- 
ne kalın bir sis ve sessizlik perdesiyle 


ilmez. Kontrge- 


örtüldü. Neden? 


” Savcı Öz'ün katli 
faşist tırmanışın 
boyutlarını 
gösteriyor” 


Savcı Doğan Öz'ün 
Ankara'da katledilmesiyle ilgili bir demeç veren 
TİP Genel Sekreteri Nihat 
Sargın "Yalnız başına bu 
olay dahi faşist tırmanışın bugün ulaştığı boyutu simgelemeye yeterlidir" dedi. 

Sargın açıklamasında 
şu görüşlere yer verdi: 

"Dürüst, demokrat, 
yurtsever kişiliğiyle ve 
görevini titizlikle yaparak 


faşist saldırganları ortaya 
çıkarma uğraşıyla tanınan Savcı Doğan Öz Ankara'da güpegündüz yol 
ortasında katledildi. 
“Saldırıların 'kaynağına inilmeye başlandığı" 
veya 'inildiği' yollu resmi 
beyanlar yinelenmektedir. Ama bırakınız, faşizm 
olgusunun, sınıfsal kaynak ve dayanaklarına inilmeyi, polisiye tedbirler 
olarak dahi, saldırganlar 


"Tefeciler” 


Televizyonda haftalarca süren ""Tefeciler"' adlı 
dizi film Amerika'daki parababalarının çevirdiği 
dolaplar üzerineydi. Amerika kapitalist devletlerin en büyüğü. En büyük kapitalist devlette elbette dolapların da en büyüğü dönecek. Eh Türkiy 
de aşağı kalır mı hiç. Yıllardır "Ki Ameril 
olacağız diye az nutuk atmadı Türkiye'yi yönetenler de. Bütün kapitalist ülkelerde olduğu gibi 
Türkiye'de de tefecilik yaygın. Televizyon bizde- 
ki tefecileri hiç göstermiyor. Patronlar ve onlarm 
temsilcileri her konuda olduğu gibi bu konuda da 
gerçeklerin ortaya çıkmasından çok korkuyorlar. 
Tefeciliği gözlerden saklamaya çalışıyorlar. Süleyman Demirel Başbakanken tefeciliğe bir de kıhf uydurmuştu, ""Teşkilatlanmamış kredi piyasa" 


emeğini sömüren tefecilere karşı bugüne kadar 

hükümetlerce hiç bir şey yapılmadığı gibi çeşitli 

biçimlerde desteklenirler de. Banka kredilerinin. 
zi bi 


20 dönümden az toprağı olan küçük üreticilerin 
aldığı kredilerin sadece yüzde onu Ziraat Bankasından, yüzde yetmişi ise tefecilerden alınıyor. 


Üreticilere yüksek faizle ya da karşılığı 
olarak verilen tefeci kredileri küçük üreticilerin 
daha da yoksullaşmasını getiriyor. Her yıl biraz 
daha borca batırarak sonunda elindeki bir avuç 
toprağı da büyük toprak sahipleri çekip alıyor 
“yoksul köylülerin, Tefeciler bu sömürü ağını örerken kullandıkları paranın önemli bir kısmını da 
bankalardan sağlıyor. 

ankalar bütün işçiler ve öteki emekçiler gibi 

ü kitlelerinin de sömürülmesinde çok önemli 
rol oynuyor. İşte bunun için tefeciliğin son bulması banka kredilerinin dağıtımının sıkı bir şekil- 
de kontrol edilmesine bağlı. Kredilerin ük 
toprak sahipleri ve tefeciler yerine orta ve küçük 
köylülere verilmesi şart. Bu şartın gerçekten yerine getirilebilmesi de bankaların devletleştirilmesi- 
ne bağlı. Bankalar özel kişilere ait oldukça tefeciliğin kökünü kurutabilmek, tümden ortadan kaldırabilmek mümkün değil. 

Türkiye'de sosyalistler yıllardır bankaların 
devletleştirilmesini savunuyorlar. Türkiye İşçi 
Partisi bunu programına aldı. İşçiler-köylüler 
kendi partileri, Türkiye İşçi Partisi ile iktidara 
geldiklerinde ilk yapacakları işlerden biri bu sömürü kaynağını kurutmak olacak. Bütün bankalar 
devletin olacak. Bankaları devlet, devleti halk yö- 


eğ Mehmet DEMİRAY 


"İşçi sınıfı maceracı değildir, ama 
demokratik mücadeleden geri durmaz, 
mücadelesini azimle yürütür." 


TiP GENEL SEKRETERİ SARGIN 


ve arkalarındaki karanlık 
güçlerin açığa çıkarılması, Adalete teslim edilmesi yolunda henüz hiç bir 
fiili girişimde bulunulmamıştır veya bulunulamamaktadır. 

“Tekrar ediyoruz: 
Eğer faşist saldırı ve cinayetlerin önlenmesi gerçekten isteniyorsa en ki- 
sa zamanda bunların failleri ile arkalarındaki odaklar gün ışığına çıkarılıp, 
kanıtlarıyla adalete teslim edilmeli; faşizme karşı cephe almış bulunan 
ve bunu fiilen de belirtmekte olan işçi sınıfı ve 
geniş emekçi kitleleri ve 
örgütlerini, tüm antifaşist 
güçleri karşıya almak yerine; faşizme karşı en büyük güvence olan bu büyük potansiyelden yararlanmayoluna gidilmelidir. 


Geçtiğimiz haftalarda İsrail'in başlattığı "Filistinlileri Temizleme Operasyonu" sonucunda 
yüzlerce köy yerle bir edildi, on binlerce Filistinli 
mülteci yerlerinden yurtlarından oldular, sivil 
halktan yüzlerce kişi hunharca katledildi. 


Katliam hareketinin başlamasından itibaren 
Tel Aviv yönetimi, saldırının Güney Lübnan'daki 
Filistin mevzilerinin "temizlenmesi" olduğunu 
açıkça itiraf etti. Siyonist savaş bakanı Weizmann, 
amaçlarının, Akdeniz'den Metula'ya kadar uzanan bölgeyi işgal etmek olduğunu ilan etti. Daha 
sonra Begin, siyonist işgalin Güney Lübnan'da bir 
"tampon bölge" oluşturulana kadar sürdürüleceğini açıkladı. "Tampon" diye niteledikleri bölge- 


de, Hıristiyan faşistlerden oluşan bir kukla yönetimin başa getirilmesini düşündüklerini söyledi.Siyonist barbarlığı gizlemeye bile güçlerinin olmadığını belli etti. 

Siyonist katliamın Amerikan emperyalizminin 
planlamasıyla başladığından hiç kuşku yok. ABD 
Dışişleri Bakanlığı, kendileri için “İsrail kuvvetlerinin nereye kadar ilerleyeceğinin önem taşıdığını" söyleyerek, saldırıyı onayladığını belli etti. 

Şimdi İsrail, amaçladığı bölgeleri işgal etmiş 
durumda. Ateş kes ilan edildi. Ancak, bu katliam, 
siyonistlerin ve işbirlikçilerinin yanına bırakılmayacaktır. Filistin halkının özgürlük savaşı durdurulamaz. İsrailli işgalciler, Filistin halkından hak 
ettikleri cevabı alacaklardır. 


ralık." 
Yağmur, 


çamur, 
demeden, iki karış toprak bulsak da 
tek göz bir kondu yapıp başımızı 
soksak diye boşuna didiniyoruz galiba. Çekip gidelim Londra'ya! 


MESS-CHP 


CHP'nin yayın organı Özgür Toplum'da çıkan bir yazıdan alıntı yapmıştık Dosttan Dosta sütununda. 
Şöyle diyordu Özgür Toplum yaza- 


ası oldu. 

Daha ne anlatıyor 
bu Sadi Koçaş? Kendisi de başbakan yardımcısı olmadı mı? 

Onu kimin mektubuyla işe aldılar 
acaba? 


kanalizasyon 


tarihlere rastlıyor. Yani ahbap çavuşlar kafa kafaya vermiş, “işçiler, 
emekçiler, siz şimdilik durun, faşizmi protestoyu şuydu buydu gibi işlere karışmayın, biz sizin için bir 
iyilik düşünürüz” diyorlar. 


Patronlar devlet kesesinden 
13 milyar kazanmak istiyor 


Bir süredir CHP hükümeti ile patronlar arasında sürüp giden bir tartışma var. "Kur farkı" tartışması denilen bu konu 
aslında devlet hazinesin- 
den patronlara 13 milyar 
lira bağışlanıp bağışlanmaması ile ilgili. Bilindiği 
gibi Ecevit hükümetinin 
bir süre önce Türk parası- 


nın değerini yüzde 30 oranında düşürmesinden sonra ithalat yapmak amacıyla Merkez Bankasına 
yabancı paralar (döviz) 
yatıran patronların bu 
paraları ile yükseltilen yabanci paralar değeri arasında bir fark meydana 
geldi. İşte bu farka "kur 
farkı" deniliyor. Şimdi 


Çöplükte bile rahat yok! 


> i5 


ara Tuzluçayır'da 


249 aile evlerinden 
atılmak isteniyor 


GÖREV (Ankara) — 
Ankara Tuzluçayır'da 
Çöplüğün hemen yanında 1969 yılında İmar ve 
İskan Bakanlığı tarafından yaptırılmış olan 
275 konuta, yıllardır 
kimse yerleşmemiş. Nedeni, bu konutların en 
üyüğünün 26 metrekare olması ve bölgede yol, 
su, elektrik, kanalizasyon gibi hiç bir altyapı 
bülunmaması. 

27 Mayıs 1977'den 
itibaren, evsiz barksız, 
kira veremeyecek durumda bir grup emekçi 
gelip bu evlere yerleşmişler. İlgililere, evlerin 
fiyatı neyse, ödeyeceklerini bildirmişler. Belediyeye başvurup, su getirmişler, ortaklaşa çaışarak evlere elektrik 
de çekmişler. 


Ancak, bugün bu 
emekçilerden evlerini 
derhal boşaltmaları isteniyor. Konut sorunu- 
nun kıskacında ezilen, 
bu yüzden de, Çöplü- 
gün hemen yanı başındaki bu sağlıksız, daracık konutlarda oturmak 
zorunda kalan emekçiler, şimdi evlerinden 
atılmak tehdidiyle karşı karşıya. Tuzluçayırlılar, sorunlarını GÖREV 
muhabirlerine şöyle 
açıkladılar: 


“Eski eve 500 TL. 
veriyordum. Tek odaydı. Aylık gelirim 3 
bin lira, 9 nüfusa bakıyorum. 7 bebem var. 
Maddi durumumuz elverse niye buraya gelelim?" 

"1973'den beri An- 


kara'da amelelik yapıyorum. Çoluk çocuk 
memleketteydi. Tamdıklardan bu evleri buldum, çoluk çocuğu getirttim, buraya yerleştik. Yıllardır ilk defa 
beraber olabildik. Zaten 
çocuklar var diye başka 
yerde de ev bulamıyordum." 


"Açıkça konuşmak 
gerekirse, biz halk olarak iddia ediyoruz ,bu 
evlerin sahibi yoktur. 
1969'da bittiği zaman 
Belediye Zabıtasına alın 
diye teklif etmişler, 14 
bin liraya hiç biri almamış. Ufak diye. Sonra 
71 yılında Demirel baştayken, AP'nin adamlarına teklif etmişler, onlar da almamış ufak diye." 


patronların aynı miktar- 
da ithalat yapabilmeleri 
için merkez bankasındaki 
paralarını tamamlamaları, 
aradaki farkı ödemeleri 
gerekiyor. Ancak bu şekilde ithalat yapabilecekler. Patronların ödemeleri 
gereken fark ise 13 milyar lira. 

Gürültü bu 13 milyar 
liradan doğuyor. Patronlar kârlarının azalmaması 
için ödemeleri gereken 
bu farkı ödemek istemiyorlar. Ödememek için 
çeşitli gerekçeler ileri sürüyorlar. Bu parayı işletebilmek için taksitle ödemeyi öneriyorlar. Hatta 
bu paraları öderlerse devlete ödemeleri gereken 
vergileri azaltacakları tehditlerini savuruyorlar. 
Yani vergi kaçıracaklarını 
açıkça söylüyorlar. Buna 
karşılık CHP hükümeti 
patronlara gerekli kolaylıkları sağlamak için çareler ariyor. 


MHP PATRONLARDAN 
YANA 

Yoksul halk kitlelerini, 
emekçi halktan yana, sömürüye karşı olduklari 
safsataları ile aldatmaya 
çalışan MHP ise sermaye- 
nin en güvenilir ve sadık 
partisi olduğunu gene göstermek fırsatını buldu. 
Devlet hazinesinin zararına patronların ödemeleri 
gereken bu 13 milyar li- 


: "Ülkemizdeki özgürlükler 
lerden daha çok yönetimde 


zanılmıştır." 


mücadele ve kanla sağlanmış 


işvereninin ve yöneticisinin gel 
ranın ödenmemesi gerektiğini genel başkanları 
Türkeş'in ağzı ile açıkla: 
dı. 


büyük rolü oynamıştır." 


toplumsal kargaşalardan ve direnişnan grup ve kişilerin kararları ile ka- 

Bir alıntı da MESS gazetesinden: 
“Memleketimizde grev ve lokavt 
hakları bir kısım memleketlerde olduğu gibi, kaba kuvvet kullanılarak, 


. (..) Bu barış düzeninin getirilmesinde taraflardan biri olarak,Türk 


sel yüksek meziyetleri şüphesiz en 


İki yazı da hemen hemen aynı 


CHP'nin deyimiyle "yönetimde 
bulunan grup ve kişilerin", MESS'in 
deyimiyle "Türk işveren ve yöneticisinin" geleneksel meziyetini de iyi 
biliriz biz, eziyetini de. Mavallara 
karnımız tok. 


büyük 


bulu- 


değil- 


Memleketimizde. grev ve Tol 


lenek- 


ina saramik işkolunda, 


ın Irkayrımının 


Güney Afrika'da ırkçı azınlık yönetiminin zenci halka reva 
gördüğü: İşkence, ölüm, zindan. 


IMF üç ayda bir Türkiye'yi denetliyecek 


© TURKİYE IMF İLE EN AĞIR 


KOŞULLARDA ANLAŞMA İM- 
ZALAYAN MEKSİKA, FİLİPİN- 
LER VE KENYA'DAN SONRA 
DÖRDÜNCÜ ÜLKE OLDU. 


IMF ile yapılan 


anlaşma 


emperyalizme 
teslimiyetin 


belgesidir 


Ecevit hükümeti uzun görüşmelerden 
sonra emperyalist bir örgüt olan Uluslararası Para Fonu'nu, istediği oranda devalüasyon yaparak ve istediği ekonomik tedbirleri alarak örgütü anlaşma yapmaya razı edebildi. CHP hükümetinin Maliye Bakani geçtiğimiz perşembe günü Türkiye açısından 


emperyalizme kayıtsız şartsız teslimiyet anlamına gelen ve son derece ağır hükümler 
taşıyan bu anlaşmayı imza etti. 


Türkiye bu anlaşma ile IMF'den alacağı 
toplam yarım milyar dolarlık kredi karşılı 
ğında Türk ekonomisinin denetlenmesini 
bu emperyalist örgütün yönetimine terketti. 
Türkiye bu kredi karşılığında ber üç ayda 
bir denetlenecek ve IMF'nin öngördüğü 
ekonomik tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağı gözlenecek. Eğer Türkiye bu ko- 


baş destekçisi 
uluslararası 
tekellerdir 


21 Mart günü, Dünya Irkçılıkla Savaş günüdür. İnsanın insanı sömürmesi ve ezmesi 
lu olan kapitalist'düzen, ekono- 
ün yanı" sıra, bir de insanları 
ırklarına, dillerine, dinlerine göre ayırıyor. 
Bir de böyle eziyor. 

Kapitalizmin bir ürünü olan ırkçılığın 
kökünde, emperyalist devletlerin sermaye 
sınıflarının yoksul ulusların halklarını ezmesi yatıyor. Sömürgecilik yatıyor. 

Sömürülen bu halklar yıllardır verdikleri 
mücadele sonunda, giderek emperyalist tekellerin sömürü zincirlerini kırdılar, ülkelerinde bağımsızlık ve demokrasi, sosyalizm 
yolunda ileri adımlar atıyorlar. 

Ama "ırkçılığın" izleri tamamıyla silinemedi. Güney Afrika'da, Rodezya'da beyaz 
azınlık yönetimleri, zenci halkın üzerinde 
baskı ve şiddetlerini sürdürüyor. 

Ülkemizde de egemen sınıf burjuvazi, 
yılardan beri işçileri, emekçileri ırklarına, 
dillerine, dinlerine göre bölme oyunu içinde. Egemen sınıf burjuvazi, Doğu ve Güney 
Doğu'da yıllardır ırkçı, şoven milliyetçi 
baskısını sürdürüyor. Ekonomik sömürüsüne 
bir de bu baskıları ekliyor. 

Emperyalizm ve kapitalizm dünyada varoldukça, ırkçılığa karşı savaş da devrimcilerin, sosyalistlerin bitmeyen bir görevi olacaktır. 


şullara uyuyorsa altı taksit halinde ödenecek olan kredileri almaya hak kazanacak. 
Yok IMF'nin önerdiği tedbirleri tam anlamıyla uygulayamıyorsa IMF istediği zaman 
krediyi kesebilecek. 

Türkiye bu krediyi IMF'nin "Genişletilmiş kolaylık” adını taşıyan yeni bir kredi 
olanağından yararlanarak alabilecek. Bu 
fondan yararlanabilmek için bir ülkenin 
ödemeler dengesi bozukluklarının "yapısal" 
nitelikte olması gerekiyor. Yani ekonomisinin son derece bozuk olması temel koşul. 
Bir ülkenin bu kolaylıktan yararlanabilme- 
si için IMF'nin onayladığı bir ekonomik 
programın uygulanması gerekiyor. Bu program o ülkenin alacağı her ekonomik kararı 
sınırlandırmaktadır. Bu ise bilindiği gibi bir 
ülkenin ulusal egemenliğinin kısıtlanması 
demektir. Dünyada şimdiye kadar bu derece ağır koşullarda kredi alan ülkelerin sayısı 
üçtür. Türkiye Meksika, Kenya ve Filipinlerden sonra dördüncü ülke olmuştur. 


BAĞIMSIZLIK 


NATO 
NEDİR? 
NATO emperyalizmin 
saldırgan gücüdür 


Emperyalizmin sömürü ve baskısını sürdürmek amacıyla oluşturduğu düzenlemelerin en 
önde gelenlerinden olan NATO (Kuzey Atlantik 
Andlaşması Örgütü) 4 Nisan 1949 yılında kurul- 


muştur. 

NATO, gü üzde insanlığı, barışı tehdit 
eden unsurların en başında gelen bir askeri-politik-ekonomik örgüttür. 

NATO'nun kurucuları olan ülkeler, Belçika, 
Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, 
Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İngiltere ve ABD'dir. Sonradan üye olan ülkeler ise 
Türkiye, Yunanistan ve Federal Almanya'dır. 

Bir "savunma örgütü" diye tanıtılmaya çalışılan NATO, aslında bir saldırı örgütüdür. 

NATO, askeri vurucu gücüyle şu hedeflere 
yönelmektedir: 

1. Başta Sovyetler Birliği olmak üzere, sosyalist ülkeler topluluğu, 

2. Bağımsızlık mücadelesi veren halklar 

3. Kapitalist ülkelerde sosyalizm mücadelesi 
veren işçi sınıfı ve emekçi halklar. 


ONBEŞ GÜNDE BİR 


Fincancı Katırları 


(Baştarafı sayfa 1'de) 


Doğrusu, herkes biraz daha beklemeye hazır 
ama; hiç değilse bu Kaynağa inildiğinin en azından bir işaretini görse. Oysa şimdiye kadar yakalananlar, deyim yerindeyse işin çurçurları, Asıl 
elebaşlarına ve örgütlerine, Devlet içinde yuvalanmış ve sırtlarını Devlete dayamış bu faşist, karanlık güç ve örgütlere ilişkin olarak ortada ne bir 
yakalama, kovuşturma var; ne alınmış bir önlem; 
ne de hatta bu canilerin arkasındaki karanlık faşist ellerin açığa çıkarılıp sergilenmesi. 

Buna karşın, 20 Mart'ta işçi sınıfı ve emekçi 
halk kitleleri, içlerinde CHP'ye oy vermiş, hatta 
CHP üyesi ve yerel yöneticisi durumunda olanların azımsanmayacak sayıda olduğu geniş yığınlar, 
2 saat iş bırakıp "faşizme ihtar''da bulundu diye 
nasıl celallenildi. Yok, sonuçlarına katlanmak zorundaymışlar - gerçekten yüzlerce kişi bir çırpıda 
tutuklanıverdi; - yok "kimseye verilecek diyet 
yok"'muş. Faşizme karşı mücadelede, dayanılacak tek gerçek güç olan işçi sınıfı ve geniş halk 
kitlelerinin en.masum bir gösterisine karşı, en hafif deyimiyle bu gerçekten talihsiz çıkışın nedeni 
neydi ki? Yoksa bu yolla başka bir diyet ödeniyor olmasın; CHP ağırlıklı iktidar için yeşil ışık 
yakan büyük burjuvazi ve tekellere ödenmek zorunda bulunulan. 

Oysa, ne zamandır belirttiğimiz ve bütün dür- 


yada da önceleri ve şimdi nice örnekleri görüldüğü üzere, faşizme dur demek; bu cinayet ve sal- 


DEMOKRASİ “SOSYALİZM İÇİN 


ÜLKEDEKİ AMERİKAN ÜSLERİ, SOVYET- 


LER BİRLİĞİ VE DİĞER KOMŞULARIYLA 
DOSTLUK İLİŞKİLERİNİ GERGİNLEŞTİR- 


MEKTEDİR. 


EMPERYALİZMİN VURUCU GÜCÜ NATO 


TÜRKİYE'NİN ULUSAL VE TOPLUMSAL GE- 
LİŞMESİNİN, DEMOKRATİKLEŞMENİN 


ÖNÜNDEKİ BÜYÜK ENGELDİR. 


TiP “NATO' ya hayır” kampanyası açtı 


Türkiye İşçi Partisi 
NATO'ya Hayır Kampanyası açtı. TİP Genel Başkanı Behice Boran, Parti 
örgütüne gönderdiği mesajdakampanyanın amacını şöyle vurguladı: 

"4 Nisan Nato anlaşmasının 29. yıldönümü. 
Bù yıldönümü vesilesiyle 
hükümetten Nato'dan çıkılmasını talep edeceğiz. 
Emperyalizmin ve onun 
askeri saldirı aracı Nato" 
nun dünya barışını ve ülkelerin ; bağımsizlıklarını 
tehdit eden. niteliğini bir 
kez daha kamuoyuna duyuracağız. Bugün yeniden güncelleşen Nato, 
ikili anlaşmalar, Ameri- 
Kan üsleri konularını ilk 
Türkiye İşçi Partisi ortaya âtmış, genel tartışma 
ortamını açmıştı. 1965 
seçimlerinde Türkiye İşçi 
Partisi'nin ilk radyo konuşması "35 milyon metre kare vatan toprağı iş- 


© TÜRKİYE 18 ŞUBAT 1952'DE 


RESMEN GİRDİĞİ NATO'NUN EŞİT 
HAKLARA SAHİP BİR ÜYESİ DEĞİL- 
DİR. EMPERYALİZM TÜRKİYE'Yİ 
BİR İLERİ KARAKOL OLARAK DE- 
ĞERLENDİRMEKTEDİR. 


@ KISACASI NATO, SÖMÜRÜ VE BAS- 


KI DÜZENİ OLAN KAPİTALİZMİ Sİ- 
LAH ZORUYLA SÜRDÜRMEYİ 
AMAÇLAYAN EMPERYALİST PAT- 
RONLARIN VE ONLARIN İŞBİRLİK- 
ÇİLERİNİN OLUŞTURUP BESLEDİK- 
LERİ BİR ÖRGÜTTÜR. 


EMPERYALİZMLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE 
e BURJUVAZİ MEVCUT KAPİTALİST 
DÜZENİN SÜRMESİ VE KENDİ EGEMENLİK- 
LERİNİ KORUMAK İÇİN TÜRKİYE'Yİ NATO' 
YA SOKMUŞTUR. 


başlıyordu. Bu, tüm dik- 
Katleri üstüne çeken ilk 
çıkıştı. Giderek konu kamuya mal oldu. Partimiz 
ve diğer demokratik kuruluşlar tarafından büyük 
mitingler, yürüyüşler düzenlendi, Amerikan 6. filosunun ziyaretlerine karşı protesto gösterileri yapıldı. Bu sırada öldürülen 
Vedat Demircioğlu arkadaşimizm şahsında Türkiye İşçi Partisi ilk şehidini 
verdi,” 

4-23 Nisan tarihleri 
arasında yürütülecek olan 


gal altındadır" cümlesiyle 


dını furyasının gerçekten önlenmesi mümkündür 
ve bu hükümetin asgari yaşama şansi olarak ayrı 
zamanda'zorunludur da. Ama bunun için herşey- 
den önce, hem faşizme gerçekten karşı olan, hem 
de faşizmi önleyecek tek gerçek dayanak ve gücü 
oluşturan işçi sınıfı ve geniş emekçi yığınlarını 
karşıya almak değil, tersine bu büyük güçten yararlanmak gerekir; gücün örgütlü ağırlığının faşistlere ve örgütlerine karşi, mukabil ağırlık olarak 
dikilmesine, önlemeye çalışmak değil, yardımcı 
olunmak gerekir. 

Ama bu arada büyük burjuvazi ve tekellerin 
fincancı katırlarını da ürkütmek vardır hesapta; 
bu da göze alınmak gerekir; tutarlı ve kararlı olarak. 

CHP ve hükümeti bunu göze alabilecek mi; 
önümüzdeki soru budur gerçekte. Alamaz veyâ 
almazsa ne olur? Bu sorunun cevabını ise tarih 
çoktan verdi. 

Belki daha geç ve güç, ama yalnızca saldırı ve 
cinayet görüntüleriyle değil, bütün dayanakları ve 
sınıf kaynaklarıyla; faşist odaklar bir daha geri 
dönmemek üzere eninde sonunda sökülüp atılacaktır bizim ülkemizderi de. İşçi sınıfı ve yandaşö ü mücadelesi, sosyalizm doğrultusunda antifaşist, antiemperyalist mücadelesi dünyanın dört bir yanında hergün yeni mevziler kazanmıyor mu? 

Sorunun kesin cevabını, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ergeç işçi sınıfımız ve onün 
bilimsel sosyalist politik örgütü, Türkiye İşçi Par- 


tisi verecektir. 
Nihat SARGIN 


"Ulusal Bağımsızlık İçin 
NATO'ya Hayır!" kampanyasında, Türkiye İşçi 
Partisi afiş, kitap, bildiri 
ve toplantılarla halk kitlelerine NATO'nun saldırgan yüzünü açıklayacak. 


NEDEN NATO'YA 
HAYIR? 


Türkiye İşçi Partisi 
NATO'ya hayır diyor, 
çünkü: 

* NATO üyeliği, ulu- 


sal güvenliğimizi emperyalizmin isteklerine bağımlı kılmak demektir. 

+ NATO üyeliği, çıkacak bir atom savaşında 
Türkiye'nin ilk hedef olması ve imha edilmesi demektir. 

+ NATO üyeliği,kom- 
şu ülkelerle ilişkilerimizin gerçek dostluk ve karşılıklı güven içinde gelişmesinin engellenmesi,yabancı askeri üslerle dolu 
Türkiye'nin, dostumuz olması gereken bu ülkelere 
karşı sürekli bir tehdit 
unsuru oluşturması demektir. 

* NATO üyeliği, emperyalizmin kanlı saldırılarının ve cinayetlerinin 
suç ortaklığı demektir, 
ulusal bağımsızhğmı kanını dökerek kazanmış 
olan Türkiye halkı saldırganlara alet olamaz. 


TİP 
DIYOR KI 


© NATO ve CENTO'dan 
çıkılmalıdır 


© ABD ile yapılan bütün ikili 
anlaşmalar feshedilmelidir 


© Tüm yabancı üsler 


Türkiye İşçi Partisi, 

Cc) 

Emperyalizmin nüfuz ve egemenliğini korumak 
ve kollamak üzere planlanmış ve emperyalist ülkelerin birinci derecede söz ve karar sahibi olduğu 
ekonomik, politik ve askeri bütün anlaşmaların, 
özellikle ABD ile yapılan ikili anlaşmaların ve tüm 
yabancı üslerin kaldırılmasını, NATO, CENTO ve 
Ortak Pazar'dan çıkılmasını, 

(| 

Milli savunmamızın, yalnızca "yurt savunması" 
gerekleri açısından yeniden düzenlenmesi ve örgütlenmesini; 


kaldırılmalıdır 


ÖNGÖRÜR. 


TiP DEMOKRASİ BİLDİRGESİ 


à ONI 


© 1947 YILINDA "TRUMAN DOKTRİNİ"NİN UY- 
GULANMASIYLA TÜRKİYE ABD'NİN DÜMEN 
SUYUNA GİRMİŞ VE NATO'YA GİRME YOLUN- 
DA İLK ADIMLARI ATMIŞTI. 


TiP PROGRAMI 


E ET LAR] 


TÜRKİYE NATO’ YA NE ZAMAN VE 


NASIL GİRDİ ? 


Türkiye NATO'ye resmen 18 
Şubat 1952 günü girdi. O zaman 
başta Demokrat Parti hükümeti vardı. 

Türkiye daha kuruluş çalışmaları 
sırasında NATO'ya girme isteği göstermişti. 1947 yılında, zamanın 
CHP'li Dışişleri Bakanı Necmettin 
Sadak, Londra'da yaptığı bir basın 
toplantısında Türkiye'nin kurulacak 
olan Atlantik Paktında yer almasının yararlı olacağını bildiriyordu. 

22 Mayıs 1947'de ABD Kongresinde kabul edilen "Yunanistan ve 
Türkiye'ye Yardım" kanunu ile Türkiye ve Yunanistan'a 400 milyon 
dolar yardım yapılması ve bu devletlere sivil ve askeri personel gönderilmesi ve bu devletlerden seçilecek 
personelin ABD'de eğitilmesini öngörüyordu. O zamanın ABD Başkanının adıyla "Truman Doktrini" di- 


ye anılan bu girişim Türkiye'nin askeri alanda Amerika'nın dümen suyuna -girişinin ilk basamaklarından 
birini oluşturuyordu. 

Daha sonraki yıllarda Türkiye“ 
nin emperyalist sistemle bütünleşmesini tamamlamak amacıyla emperyalizmin başka örgütleriyle de 
bağlar kuruluyordu. Bu girişimlerin 
örnekleri, Türkiye'nin 11 Mart 1947 
tarihinde Uluslararası İskan ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Para Fonu (IMF)ye katılmasıydı. 


1951 yılında emperyalizme karşı 
bağımsızlık mücadelesi veren Kore 
halkının üzerine, Amerikan ordusuyla aynı saflarda çarpışmak üzere 
Türkiye'nin asker göndermesi, NA- 
TO'ya girme yolunda atılan adımların sonuncusunu oluşturuyordu. 


